
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
‘Wie zie jij?’  – Aflevering 20 
Simone Schoemaker 
 
Afgelopen zondag, 11 oktober, was het Wereldmeisjesdag. De dag dat er wereldwijd 
aandacht wordt gevraagd voor de positie van meisjes; de áchtergestelde positie van 
meisjes. Genderongelijkheid, seksueel geweld, gebrek aan goed onderwijs, kind 
huwelijken... Het is triest om dit lijstje te maken en me te realiseren dat op zoveel 
vlakken meisjes achteraan in de rij staan.  
Op deze dag denk ik vooral aan alle meisjes die niet iemand hebben die hen 
beschermt. Die niet horen hoe speciaal en bijzonder ze zijn. Die niet horen dat 
niemand zomaar over hun grenzen heen mag gaan. Die geen vaderfiguur in hun 
leven hebben die trots op hen is en voor hen opkomt.  
 
Ik denk aan vrouwen die in de prostitutie werken en vraag me af hoeveel van hen 
hier als meisje van gedroomd hebben. Ik denk zomaar dat dit er heel weinig zijn. Ik 
vraag me af waar ze wel van droomden. Wat wilden ze later worden? Wilden ze 
studeren, werken, trouwen...? Hadden ze meisjesdromen over prinsessen in kastelen 
met roze hoepeljurken? Ik denk dat maar heel weinig meisjes droomden van een 
kleine kamer met een groot raam en met een plastic bed waar ze elke dag minstens 
tien mannen moeten afwerken. 
 
Meisjesdromen passen niet bij prostitutie. Laten we daar eens bij stilstaan. Ik verlang 
ernaar dat we deze vrouwen laten weten dat er een weg is van herstel, een weg 
terug, een weg om lang vervlogen dromen weer op te pakken. Laten we eens 
stilstaan bij alle kleine meisjes in ons eigen leven en hen steeds opnieuw vertellen 
dat ze waardevol en speciaal zijn. Dat ze beschermd worden door ons, de 
volwassenen in hun leven, en dat ze hun dromen mogen najagen.  
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